
 

 

 
 

Orde van dienst stille zaterdag 
Thema: ‘Er zal licht zijn’! 

Liturgische kleur zwart/ in de kerk is het zoveel mogelijk donker gemaakt 

De wakekaarsen zijn aan / de predikant draagt geen stola 

WAKEN IN HET DONKER 
Stilte - gebed 
Psalm 130 ‘Uit diepten van ellende’, vers 3 en 4 
Introductie op de dienst/ duiding liturgische schikking 
Gedicht ‘Dit is de avond’ (zie boekje vorig jaar) 

DE LOF VAN HET LICHT 

De diaken draagt de Paaskaars de kerk binnen en plaatst die op de standaard. 
De gemeente gaat staan. 

Diaken:  Christus, het Licht der wereld! 
Allen:  Heer, wij danken U! 
Diaken:  Christus, het Licht der wereld! 
Allen:  Heer, wij danken U! 
Diaken:  Christus, het licht der wereld! 
Allen:  Heer, wij danken U! 

Tijdens het zingen van het Taizélied wordt het licht doorgegeven 
Zingen: ‘Als alles duister is’ (Taizé) – herhaaldelijk zingen 

V: Laten hemel en aarde zingen van God bevrijding. 
 En laten wij daarmee instemmen. 

Zingen: lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, vers 3 

De lichten gaan aan, de wakekaarsen worden gedoofd. 
De kleuren van de doeken worden gewisseld van zwart / naar wit. 
Afhalen doek liturgische schikking? Predikant doet witte stola aan. 
Gemeente gaat zitten. 

DIENST VAN HET WOORD 

Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
V: Dit is de nacht waarin we gedenken dat God chaos en duisternis overwint met zijn licht dat alles 

weer doet leven. 

Eerste lezing: Genesis 1:1-2:4a in dialoog door Jan Heuseveldt en Piet Kakebeke 
Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’, vers 1, 2 en 4 

Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
V: Dit is de nacht waarin we vieren dat God ons bevrijdt uit het graf zoals Hij zijn volk Israël verlost 

van de slavernij en de dreigende dood in Egypte. 

Tweede lezing: Exodus 14:1-4,9-14,19-22,30-31 door Jan Heuseveldt 
Psalm 68 ‘God richt zich op, de vijand vlucht’, vers 7 en 11 

Kind: Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
V: Dit is de nacht waarin we ernaar uitkijken dat God zijn belofte waar zal maken en dat het leven 

de dood overwint. 



 

 

Derde lezing: Jeremia 31:31-34 door Piet Kakebeke 
Lied 611 ‘Wij zullen leven, God zij dank’, vers 1, 2 en 4 
Evangelie: Lucas 24:1-12 door Jannica 
Lied 624 ‘Christus, onze Heer, verrees’, vers 1 en 2 
Korte overdenking 
Meditatief orgelspel? 
Lied 634 ‘U zij de glorie’, vers 1 en 2 

DOOPGEDACHTENIS 

Het doopwater wordt binnengebracht – we maken een kring rond de doopvont. 
Het doopwater wordt uitgeschonken door een diaken.  

Lezing: Romeinen 6:3-9,11 door Jan Heuseveldt 

V: Met Jezus zijn wij door de doop begraven en gestorven aan de oude mens, om samen met Hem 
op te staan tot een nieuw leven voor God. Laten we ons dan opnieuw aan God toewijden, ons 
geloof belijden en daarmee vieren en gedenken dat we gedoopt zijn. Aan iedereen die hier 
aanwezig is, om in deze nacht zijn of haar doop te gedenken en te beamen, vraag ik daarom om 
een oprecht antwoord te geven op deze vragen: 

We gaan staan 

V: Wilt je de Heer je God dienen en alleen naar zijn stem horen? 
Allen: Ja, dat wil ik! 
V: Wil je je verzetten tegen alle machten die als goden over ons willen heersen? 
Allen: Ja, dat wil ik! 
V: Wil je ieder slavenjuk afwerpen en leven in vrijheid, door Gods kinderen te zijn? 
Allen: Ja, dat wil ik! 

V: Geloof je in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde? 
Allen: Ja, ik geloof. 
V: Geloof je in Jezus Christus, zijn enniggeboren Zoon, onze Heer, 
 die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 die nedergedaald is ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, 
 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
 vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden? 
Allen: Ja, ik geloof. 
V: Geloof je in de heilige Geest? 
 Geloof je een algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
 de vergeving van zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? 
Allen:  Ja, ik geloof. 

V: Toen je gedoopt werd is je doop- of roepnaam verbonden met de Naam van de Eeuwige. Deze 
doop was éénmalig voor heel je leven. Maar om de herinnering aan deze doop levend te houden, 
nodig jullie straks uit om gezamenlijk jullie naam te noemen. Daarna zal ik rondgaan met een 
schaaltje met doopwater, en kun je als je dit wilt als een teken van Gods zegen en nabijheid een 
kruisteken ontvangen.  

V: Met welke naam heeft God je groepen? 

Iedereen noemt gelijktijdig zijn/ haar naam. Daarna gaat de predikant rond met doopwater en maakt daarmee 
een kruisteken op het voorhoofd van de aanwezigen en zegt ‘Leef in het licht van Christus, de Verrezene’.  

V: Moge jouw naam voor altijd geschreven zijn in de palm van Gods hand, 
 en moge God de almachtige Vader, 
 die ons doet opstaan uit het water van de dood en ons herboren doet worden, 



 

 

 jou zijn vergeving schenken en je in zijn genade bewaren. 
 Door Christus Jezus, onze Heer. 
 Amen. 

Lied 350 ‘Het water van de grote vloed’, vers 1, 3, 4 en 7 

We gaan weer zitten 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
Collecte ondertussen, orgelspel 
Slotlied: lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’, vers 1, 2 en 3 
Zegen 

Het licht wordt verdeeld om mee te nemen als we de kerk verlaten 

Lied 637 ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’, vers 4 (herhaaldelijk zingen) 
 

 


