
 

 

 
 

Orde van dienst Pasen 
Thema: Gods nieuwe dag is aangebroken! 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
Op scherm: slide met beeld ‘samen op weg naar Pasen: Gods nieuwe dag’ 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Muzikale inleiding, gevolgd door Psalm 149 ‘Halleluja! Laat opgetogen’, vers 1, 2 en 5 (samenzang) 
Paasjubel, bemoediging en groet 
‘Groot is Uw Naam’ (Russische hymne) door KOOR 
Introductie op de dienst – duiding liturgische schikking (in beeld liturgische schikking) 
Daarna in beeld: gedicht ‘Pasen’ (Jaap Zijlstra) 
Gebed van toenadering 
Lied 216 ‘Dit is een morgen’, vers, 1 en 2 KOOR, vers 3 KOOR + samenzang 
Woord ten leven (1 Petrus 1:3), in beeld: slide met woord ten leven 
Kindermoment: ‘De wakkere wandelaar’ 
Kinderlied: ‘Een nieuwe dag’ (mel. NLB 215), vers 1 en vers voor Pasen (samenzang) 

DIENST VAN HET WOORD 
Gebed bij de opening van het Woord 
Eerste lezing: Jesaja 51:1-5,9-11 door Fleur Leenheer 
Psalm 30a ‘Van U wil ik spreken, God’ door KOOR 
Evangelielezing: Johannes 20:1-18 door Jannica 
Jubilate Deo (Taizé) in canon, KOOR + gemeente 
Preek (in beeld: aquarel bomen Galilea) 
Orgelspel 
Gemeentezang in combinatie met ‘Händels Messiah): Psalm 118 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’, 
vers 5 en 7 – ‘Lift up your heads’ (Händel) door koor – vers 9 en 10 van Psalm 118 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
Moment met de kinderen / bezinningsvraag: ‘voor wie hoop jij op een beetje meer vrolijkheid’? (In beeld: slide 
bezinningsvraag) 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Slotlied: lied 634 ‘U zij de glorie’, vers 1 en 2 
Collecte, ondertussen orgelspel 
Aankondiging Zierikcea (in beeld: slide Zierikcea) 
Zending en zegen 
Gezongen amen 
  



 

 

Pasen 

Opstaan  
en kijken  
naar de opgang   
van de zon,  

Zonder het wonder   
van de opgaande   
heeft de aarde  
geen leven.  

Elke morgen   
gaat Hij op  
om te geven   
Zijn licht, Zijn gloed.  

Elke morgen   
gaat Hij op  
in elk die Hem zegt,  
die Hem doet. 

Jaap Zijlstra 
 
 

Jubilate Deo 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Groot is uw Naam (Russische Hymne) 

Melodie: A. Lvov (1799-1870) 
Nederlandse tekst: W. van Galen  

Refrein: O God, Almachtige, Koning der wereld, 
groot is Uw Naam, o Heer, in eeuwigheid! 

1. Laat alle volken Uw werk en almacht loven, 
juichen voor U in uw heerlijkheid! Refrein 

2. Laat toch niet varen de werken Uwer handen, 
toon ons Uw grote barmhartigheid! Refrein 

3. Hemel en aarde verkondigen Uw glorie, 
groot is Uw Naam, groot Uw majesteit! Refrein 

Lift up your heads 

Uit: ‘The Messiah’ van G.F. Händel (HWV 56) 

Lift up your heads, O ye gates, 
and be ye lift up, ye everlasting doors, 
and the King of Glory shall come in! 
Who is this King of Glory? 
The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. 
Lift up your heads, O ye gates, 
and be ye lift up, ye everlasting doors, 
and the King of Glory shall come in! 
Who is this King of Glory? 
The Lord of Hosts, He is the King of Glory. 

Naar Ps 24:7-10 

 
 


