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Vesper op Witte Donderdag 

Voorafgaand aan de dienst: verstillende muziek 

De liturgische kleur is wit 

Uitnodiging stiltemoment (door ouderling) -ondertussen liturgisch bloemstuk in beeld- 

We gaan staan: 

V: Voor ons is Christus gehoorzaam geworden 
tot in de dood en heeft Hij zichzelf ontledigd: 
Uw geliefde Zoon, redder en bevrijder 
voor deze hele wereld. 

Lied 564b ‘Wij roemen in ’t kruis’ (antifoon + voorzang Waisisi, herhaling antifoon allen) 

We gaan zitten 

Openingsgebed 

Lied 558 ‘Jezus, om Uw lijden groot’, vers 1 (Waisisi), vers 2 (allen), vers 4 (Waisisi), vers 6 
(allen) 

Lezen: Mattheüs 26:17-30 door Maria Muller 

Psalm 86 ‘Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden’, vers 6 en 7 

Lezen: Mattheüs 26:31-46 door Maria muller 

Jesus praying in the Garden (Joseph M. Martin) door Waisisi 

Gedicht: Getsemane door Jannica 

Na de tafel van de liefde 
en het psalmenlied 
gaat Gods genade nog dieper. 

In het dal van de profetie 
moet de herder zijn schapen verliezen, 
lijdt Hij zonder vrienden. 

Zij willen het niet, 
wij willen het niet 
dat Hij moet krimpen, 
dat Hij moet drinken 
wat wij verdienen. 

Hij smeekte en riep: 
Ik sterf van angst, maar niet 
mijn wil, Uw wil geschiede. 
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Wij kunnen dit lijden niet zien 
en slapen liever, 
maar God, U had Hem lief 
in zijn nederig knielen. 

Ria Borkert 

Uit: Schriftgedichten: Poëzie bij het kerkelijk jaar (2013): 46. 

Stiltemoment 

Korte meditatie  

Lied 377 ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’, vers 1 Waisisi, vers 4 allen, vers 5 Waisisi, vers 7 allen 

Voorbeden 

Collecte -ondertussen meditatieve muziek- 

Tafelgebed 

V: Heilige Vader, wij aanbidden U 
 en prijzen Uw heilige Naam! 

Vervolg tafelgebed 

Zingen: Santo, santo, santo (Spaans, Engels en Nederlands) – Waisisi begint in het Spaans, 
daarna Engels en Nederlands samen met de gemeente 

Vervolg tafelgebed 

V: Met dit brood en deze beker 
 gedenken wij de dood van Uw Zoon, 
 verkondigen wij zijn opstanding, 
 in de verwachting van zijn wederkomst. 
Allen: Maranatha! Kom, Heer Jezus 

We gaan in een kring staan 

Gebed om de Geest - Onze Vader - Nodiging 

Gemeenschap van brood en wijn -meditatieve muziek tijdens het delen- 

Afsluiting: 

Lezen Johannes 18:1-9,12 door Jannica 

Het kanselkleed wordt gewisseld van wit naar rood, de kaarsen op de Avondmaalstafel 
worden gedoofd (de Paaskaars blijft branden) 

Slotgebed 

Zingen: lied 247 ‘Blijf mij nabij’, vers 1, 2 en 5 

In stilte verlaten we de kerk 
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Vesper op Goede Vrijdag 

Binnenkomst in stilte -foto met liturgische schikking in beeld- 

De liturgische kleur is rood 

Aanvang, we gaan staan: 

V: Christus, de Zoon van God, 
 Heeft ons verlost door zijn bloed. 
 Door zijn dood aan het kruis is er leven voor ons. 
 Laten we Hem aanbidden! 

Lied 574 ‘Glorie zij U, Christus’, vers 1 en 2 (koor + gemeente) 

We gaan zitten 

Openingsgebed 

Lied 562 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’, vers 1 en 3 

Lezen: Mattheüs 26:57-75 in dialoog (vijf lezers): Nelly Maassen, Jan Heuseveldt, Leanne 
Lodders, Lies Hanse en Jannica 

Zingen: lied 560 ‘Hij ging zijn weg zo eenzaam’, vers 1 door koor 

Lezen: Mattheüs 27:1-2, 11-31 in dialoog (vier lezers): Nelly, Jan, Leanne en Lies 

Zingen: vers 2 van lied 560 (samenzang) 

Lezen: Mattheüs 27:32-54 in dialoog (vier lezers): Nelly, Jan, Leanne en Lies 

Stilte 

Gedicht: De soldaat die Jezus kruisigde door Jannica 

Wij sloegen hem aan ’t kruis. Zijn vingers grepen 
wild om den spijker toen ‘k den hamer hief – 
maar hij zei zacht mijn naam en: ‘Heb mij lief –’ 
en ’t groot geheim had ik voorgoed begrepen. 

Ik wrong een lach weg dat mijn tanden knarsten, 
en werd een gek die bloed van liefde vroeg: 
Ik had hem lief – en sloeg en sloeg en sloeg 
den spijker door zijn hand in ’t hout dat barstte. 

Nu, als een dwaas, een spijker door mijn hand, 
trek ik een visch – zijn naam, zijn monogram – 
in ied’ren muur, in ied’ren balk of stam, 
of in mijn borst of, hurkend, in het zand, 

en antwoord als de menschen mij wat vragen: 
‘Hij heeft een spijker door mijn hand geslagen.’ 

Martinus Nijhoff (1894-1953) 
uit: Vormen (1924) 

Lezen: Mattheüs 27:55-56 door Nelly Maassen 
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Zingen: vers 3 van lied 560 (samenzang) 

Korte meditatie 

Muzikaal intermezzo – gevolgd door lied 575 ‘Jezus leven van ons leven’, vers 1, 4 en 6 

Voorbeden 

We leggen steentjes bij het kruis, ondertussen zingt het koor enkele fragmenten uit the 
Cruxifiction van Stainer (I adore thee, Holy Jesu, by Thy Passion, God so loved the world) 

Zegenbede van St. Patrick: 

V: Moge Christus die wandelt op doorboorde voeten  
met jou wandelen op de weg.  
moge Christus die dient met doorboorde handen  
jouw handen uitstrekken om te dienen.  
Moge Christus die liefheeft met een doorboord hart  
jouw hart openen om lief te hebben.  
Dat jij mag zien het gelaat van Christus  
in een ieder die jou zal ontmoeten,  
en dat een ieder die jou ontmoeten zal  
het gelaat van Christus in jou zien zal.  

Allen: Amen 
 

We verlaten in stilte de kerk 
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Vespers op stille zaterdag 

Binnenkomst in stilte -foto met liturgische schikking in beeld- 

De liturgische kleur is rood 

Aanvang, we gaan staan: 

V: Mijn God, mijn ziel is stil geworden. 
 Hoe doods ook het leven, 
 van U verwacht ik mijn hulp. 
 U bent mijn rots, op U kan ik bouwen. 

Psalm 62a ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’ 2x (kwartet zingt voor, daarna nog 1x samen 
met de gemeente) 

We gaan zitten 

Gebed naar Psalm 62 

Gezang 463 (Liedboek voor de Kerken): ‘O Heer die onze Vader zijt’, vers 1, 4 en 5 

Lezen: Johannes 19:38-42 door Henk Walraven 

Gedicht: De knoppen breken door Jannica 

Het voorjaar komt, de knoppen breken 
en bloesems geven taal noch teken. 

De vogels zingen. God wat is dat mooi. 
Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi. 

Maar kan niet. Deze dagen staat 
tussen de takken uw bebloed gelaat. 

De bomen lopen wonderbaarlijk uit 
rond uw verminkte, naakte huid. 

Spijkers die hand en hout doorboren, 
de aarde bloeit als nooit tevoren. 

Ik hunker naar wat gaande is, 
naar opbloei, naar verrijzenis. 

Maar kan het voorjaar nog niet aan, 
eerst moet de Heer zijn opgestaan. 

Jaap Zijlstra 
Uit: De taal der liefde, gedichten en gebeden (2016) 

Stilte 

Lezen: Hosea 6:1-3 door Henk Walraven 

Lied 929 ‘Zoals de regen onverwacht’ (verzen door kwartet, refrein: allen) 

Korte meditatie 

Muzikaal intermezzo 
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Geloofsbelijdenis: lezen Filippenzen 2:5-11  
Lofzang: lied 302 ‘God in den hoog’ alleen zij eer, vers 1, 2, 3 en 4 

Collecte, ondertussen meditatieve muziek 

Voorbeden, uitlopend op een bede om licht 

Taizélied: ‘Als alles duister is’ (kwartet zet in, daarna herhalen met gemeente) 
De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht door de diaken 
Het kanselkleed wordt gewisseld van rood naar wit 

Zegenbede 

Ik geloof in het licht van Christus. 
Zijn licht dat zuivert en geneest, 
dat bevrijdt tegen alle kwade krachten in. 
Zijn licht dat leidt, dat kracht geeft als alles donker is. 
Zijn licht als een baken van hoop in de nacht, 
een vlam die verwarmt en vreugde schenkt, 
waar al het goede vervlogen lijkt. 
Zijn licht dat de dood overwint. 

Moge zijn licht je zegenen zodat je op mag staan 
om te leven in zijn Geest. 
Zo zegene U: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
 

Het licht wordt verdeeld om mee te nemen als we de kerk verlaten 
ondertussen zingen we herhalend: Jezus, U bent het licht (Taizé) 
 
 


