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Orde van dienst 10 maart 2024
Laetare

Welkom door ouderling van dienst
Meditatief orgelspel

Psalm 122:1

Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: en niet laat varen het werk van zijn handen

Groet
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e Drempel-en Kyriégebed, bezongen met “Kyrié eleison”
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e Gebed bij opening van de Bijbel

e Gesprek met de kinderen (bijlage bij Joh.6: jongen met broden en vissen)
e Projectlied 'Veertig dagen duurt de reis...” + couplet 4: ‘Ga maar zitten en geniet...
e Schriftlezing uit Jozua 4,15-24 en Jozua 5,10-12 door lector

e Lied 756

e Evangelielezing uit Johannes 6,1-15

e Lied 383

e Verkondiging

e Lied 536

e Inzameling der gaven

e Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

e Lied 1014

Zegen, bezongen met Psalm 103F (Bless the Lord...who leads me into life)

Veertig dagen duurt de reis

Projectlied Veertigdagentijd en Pasen 2024

(elke zondag:)
Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.

Ga de weg die God ons wijst,



Hij brengt mensen samen.

(Eerste zondag:)

Engelen in de woestijn
zullen voor je zorgen.

Zo zal God dicht bij je zijn

elke nieuwe morgen.

(Tweede zondag:)

Als je goed naar mensen kijkt
zie je iets bijzonders:

in een mens komt God dichtbij,
dat is echt een wonder!

(Derde zondag:)

Maak je ruimte, vind je rust,
zoek je naar de stilte?
Dan vind je een nieuw geluk:

God is in ons midden.

(Vierde zondag:)

Ga maar zitten en geniet,

proef het goede leven!

Breek het brood en zing een lied,
dit wil God ons geven.

(Vijfde zondag:)

Als het graan dat wordt gezaaid

voor het nieuwe leven,



is de Heer die op zal staan
door zichzelf te geven.

(zesde zondag:)

Leg de jassen op de grond,
zing om lieve vrede,

want de Heer, de koning komt,
rijdend op een ezel.

(Pasen:)

In de stralen van de zon
zal de Heer je groeten.
Hoop voor wie niet hopen kon:

Jij zult Hem ontmoeten.

Tekst: Erik Idema
Melodie: Wim ter Burg, Liedboek 539
Beluister dit lied op www.kindopzondag.nl.



